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Voorwoord 
 

 
 
 
Beste zijspanvrienden, 
 
 
 
zoals vorig jaar Pol zijn voorwoordje begon, kan ik ook beginnen zonder van plagiaat 
ÂÅÓÃÈÕÌÄÉÇÄ ÔÅ ËÕÎÎÅÎ ×ÏÒÄÅÎȣȢ Ȱ(ÉÊ ÉÓ ×ÅÅÒ ÖÏÏÒÂÉÊȟ ÄÉÅ ÍÏÏÉÅ ÚÏÍÅÒȟ ÁÌ ×ÁÓ ÄÉÅ ÚÏÍÅÒ 
voor de ene wel mooier dan voor de andere. Of die zomer mooi was, hing vooral af van 
×ÁÎÎÅÅÒ ÅÎ ×ÁÁÒ ÍÅÎ ÚÉÊÎ ÖÅÒÌÏÆ ÈÁÄ ÇÅÐÌÁÎÄȣȱ.  
 
Bij ons was Schotland met momenten nogal regenachtig (al maakte het gezelschap van 
Danny en Martin veel goed), maar belangrijkst is, mooi weer of niet, dat men zich even kan 
ontspannen en de tijd nemen om het wat rustiger aan te doen en eventueel wat zaken op 
een rijtje te zetten.    
Dit is ook zeker zo voor het eindejaar, de uitgelezen periode om het afgelopen jaar even te 
overzien.  Ook in de media doet men dit met jaaroverzichten van nieuws (niet altijd zo 
opbeurend) en sportevenementen.   
 
Voor sommigen is het eindejaar een drukke bedoening met bezoek van kinderen en 
familieleden, voor anderen, misschien wat rustiger of zelfs met een groot gemis.    
Ook dit jaar hebben we vermoedelijk wel allemaal iemand in onze vriendenkring gekend die 
ons ontvallen is.   Hierbij denk ik vooral o.a. aan Marc (Lequy) en aan Jacques (Lievens), 
leden die ons het afgelopen jaar hebben verlaten, maar ook aan iedereen die ons nauw aan 
het hart lag.    
 
 

× × × 

 
 
 
En al was het niet onmiddellijk iemand die iedereen van ons goed heeft gekend, toch wens 
ik hier even Martine Petit ook te vermelden, een Franse zijspanrijdster van net over de grens 
(Comines ɀ France)  omdat zij ook jaarlijks deelnam aan de Duinhelmrit en aan  heel wat runs 
in Vlaanderen en Frankrijk.  Wat vooral opviel aan Martine was het feit dat je haar altijd met 
een glimlach zag.  Op elke foto lijkt ze te glimlachen.  Op haar begrafenis (7/11/15) las een 
andere zijspanrijder en vriend van haar een tekst voor ÍÅÔ ÁÌÓ ÔÉÔÅÌ ȬÓÏÕÒÉÒÅȭ; ik vond die zo 
mooi dat ik hem  vroeg of hij me die wou doorsturen en ik hem mocht citeren in ons 
clubblad;  hij ging onmiddellijk akkoord en vond het een eer dat we dit wilden doen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vinden  jullie  mij n vrije persoonlijke vertaling  en de origi nele tekst 

in het Frans :  
 Een glimlach kos t niets en geeft veel.  
 Het verrijkt degenen die hem ontvangen zonder degenen  
 die hem geeft te verarmen.  
 Het duurt slechts een moment.  
 Maar zijn herinnering is soms eeuwig!  
 Niemand is rijk genoeg om zonder te kunnen.  
 Niemand is zo verachtelijk om hem  niet te verdienen.  
 Het creëert geluk in het huis, ondersteunt zaken en werk.  
 Het is een gevoelige teken van vriendschap.  
 Een glimlach geeft rust aan wie moe is en  
 moed aan wie ontmoedigd is.  

 Je kan hem niet kopen, lenen noch stelen.  
 Omdat hij enkel  waarde heeft vanaf het moment dat ie wordt gegeven.  
 En als je ooit iemand ontmoet die geen glimlach meer kan geven,  
 wees dan gul en geef hem de jouwe,  
 want niemand heeft meer behoefte aan een glimlach  
 dan hij die er geen meer kan geven aan anderen.  
 

Dit indachtig zijnde, wens ik jullie in naam van het bestuur een voorspoedig 

2016 met als tip, nog even met de glimlach te genieten van wat fotoôs van 

2015 hier verder in het boekje.  
 

Geert, ondervoorzitter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN SOURIRE     
 

Un sourire ne coûte rien et pr oduit beaucoup. 

Il enrichit ceux qui le reçoivent  

sans appauvrir ceux qui le donnent.  
 

Il ne dure quõun instant. 

Mais son souvenir est parfois éternel  ! 
 

Personne nõest assez riche pour sõen passer. 

Personne nõest assez m®prisable pour ne pas le 

mériter.  
 

Il crée le bonheur au foyer,  

soutient en affaires et au travail.  
 

Il est signe sensible de lõamiti®. 
 

Un sourire donne du repos ¨ lõ°tre fatigu®, 

r end courage au plus découragé. 
 

Il ne peut ni sõacheter, ni se pr°ter, ni se voler. 

Car il nõa de valeur quõ¨ partir du moment où il se donne.  
 

Et si quelquefois vous rencontrez une personne  

Qui ne sait plus faire un sourire,  

soyez généreux, donnez -lui le vôtre  

car nul nõa autant besoin dõun sourire 

que celui qui ne sait en donner aux autres . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

teks t voorgelezen tijdens de begrafenisdienst op zaterdag 7 november, ter ere van Martine Petit, 

trouwe en eeuwig glimlachende zijspanrijdster van de Duinhelmrit en vele andere runs in Vlaanderen  en 

Frankrijk: met toelating  van de auteur en zijspanrijder Arnaud Van Boxsom.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- solden januari en juli             
- service terwijl u wacht           
- meer dan 40 jaar HONDA ervaring  
- zeer grote keus aan kledij en 
  toebehoren voor de motor 

 
elektrische fietsen van GIANT! 
KERKSTRAAT 288 ð 8370 BLANKENBERGE 
Tel.: 050/41 23 20 ð Fax: 050/41 97 86 

Open van maandag t/m vrijdag: 9h ð 18h 
zaterdag van 9h ð 14h 

www.joris-sport.be 

 

Mallebergplaats 17 
8000 Brugge 
Tel.: 050/33 47 09 
 
www.tguldenvlies.be 

 

Dé plaats voor een intiem dineetje  

of een snelle ha p 
tot in de kleine uurtjes!  

Open van 19 u. tot 11 u.  ï gesloten op zondag -  maandag en dinsdag  

http://www.joris-sport.be/
http://www.tguldenvlies.be/


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Legeweg 50 
8200 Sint Andries 
Tel.: 050/31 42 30 

Legeweg 69 
8200 Sint Andries 
Tel.: 050/31 81 95 

Fietsen  

Jonckh eere  
 

Gistelsesteenweg 214  

Sint Andries  

050/38 39 63  
 

service is onze zaak!  

 

 



 

Clubka lender  
De niet te missen ! clubkalender kan ook weer besteld worden door 
een seintje te geven aan Pol via p.vanlancker@pandora.be  of  
via 0484/277 947 en het verschuldigd bedrag te storten op de reken ing 
van de c lub 001 -4810689-50 met vermelding van kalender en het aantal.  
 
De prijs van de kalender is onveranderd op 7.50 euro  gebleven in 
voorverko op, nadien moet de kalender 10 euro kosten.   
De voorverkoop eindigt samen met dit ja ar op 31 december om 23h59.  
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 Onze eerste reis met zijspan 
 

 

Op 19/07/2015 om 4u30 was het eindelijk zover, we konden vertrekken 

met ons zijspan.  

Eerst de kindjes in de kar - ook oma(Mireille) en de hondjes moesten in de 

kar. 

Daarna wij op de moto en weg waren we voor een avontuur. We zijn gestart 

met heel veel regen nog maar best dat we goede kledij hadden, maar na een 

3 tal uur te rijden werden mijn voeten toch wel wat nat we zijn dan ook 

gestopt om te kijken en ja hoor mijn nieuwe moto botten waren kapot,  

gelukkig had oma hoge schoenen mee om even aan te doen.  

  

 

We zijn een paar keer gestopt langs de weg om te tanken, wc bezoek, iets te eten en te drinken 

en overal waar we stopten spraken de mensen ons aan ze vonden het allemaal even leuk om te 

zien hoe we reisden ook dat de hondjes mee waren, vonden de mensen subliem.  

Rond 14u30 zijn we dan aangekomen op de camping in Bretagne. Gelukkig was het weer veel 

veranderd en hadden we zon om de tent op te slaan. Ook hadden we geluk dat opa(Raf) mee 

was want wij hadden nog nooit gekampeerd dus de gouden raad en hulp van opa was enorm 

welkom. 

Tegen 19u konden we eindelijk aan de aperitief beginnen. Wat smaakte dat, dan nog iets gaan 

eten in het restaurant op de camping,  een warme douche en dan naar de tent na een lange 

vermoeiende dag om te gaan slapené. allee - dat dacht ik toch maar, na 2 uren werd ik wakker 

omdat onze nieuwe luchtmatras kapot was, resultaat... een hele slechte nacht.  

Na de woelige nacht en een lekker ontbijt kwamen oma (M ireille) en ik op het idee om te gaan 

aquagymmen.  Een hele opgave voor oma want ze kan niet zwemmen, maar het is heel goed 

meegevallen.  Met opa gaan aquagymmen is een minder goed idee: hij vond het leuker om de 

dames te pesten! 

 

We hebben ook veel rondgereden met de moto en heel veel mooie dingen gezien,  gewoon zalig 

genotené tot de moto in panne viel :  het roulement van het voorwiel was kapot, de moto werd 

opgehaald door de takelwagen en weg was hij. Nu we zouden ook wel genieten van de vakantie 

voor een paar dagen zonder de moto dachten we, maar niets was minder waar...  

Diezelfde avond zijn we gaan zwemmen met de kindjes toen plots onze kleinste sloeber met een 

volledig bebloed gezicht kwam aangelopen:  grote paniek want we hadden geen moto om naar 



spoed te gaan. Gelukkig was opa en oma daar. Na 

een rit van ongeveer 30 min. kwamen we aan op 

spoed.  We mochten na lang wachten rond 

middernacht bij de dokter waar Wout 5 draadjes 

kreeg.  Daarna volgde nog een lange koude rit naar 

de camping waar Wout veilig tegen zijn  papa in 

slaap is gevallen.  

 

Na 2 dagen hadden we onze moto eindelijk terug. Maar jammer genoeg was het dan ook al weer 

tijd om naar huis terug te keren. Dus tenten opruimen en alles terug in de motoé amaai, wat was 

het puzzelen om alles terug mee te krijgen. We hadden geluk in de terugreis: het was prachtig 

weer en een zeer leuke rit van ongeveer 630 km, alleen deed onze poep enorm pijn.  

 

Maar we hadden een leuke vakantie erop zitten vol avontuur met de moto en zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

Veronique, gezin Dewaele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WEEKEND BERLAAR 


